
Onze wensen voor het nieuwe jaar 
 
Oudejaarsavond is een geschikt moment om terug te blikken op wat voorbij is. Allicht vinden 
we dan wel redenen om dank te zeggen aan ouders, aan kinderen, aan vrienden, aan God… 
Om middernacht richten we de blik op de toekomst. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen 
aan vreugde en geluk, aan zorgen en lijden? Mensen wensen elkaar geluk, een goede 
gezondheid, mooie verwachtingen en vriendschappen, een lang leven. Ook de plaatselijke 
redactie van uw parochieblad wil zich hier graag bij aansluiten. Iedere medewerker brengt ter 
afsluiting van dit jaar zijn/haar wensen voor het nieuwe jaar. 
 
Een jaar van tederheid 
Moge 2017 voor elke mens een jaar van tederheid zijn. 
Tederheid als liefde die zichzelf overtreft, in zachtheid, in delicate aandacht, in 
fijngevoeligheid. 
Tederheid die overstijgt wat gewoon ‘zorgen voor’ is, wat gewoon ‘om iemand geven’ is. 
Tederheid als de zuurstof van de liefde, als zachtheid, hartelijkheid, respect, 
voorkomendheid, begrip, mildheid en mededogen. 
,,Mijn God, Mijn God, in uw immense wijsheid, uw immense gloed, 
laat zonder ophouden stromen van tederheid regenen op ons hart. 
Zodat de liefde zal heersen, de liefde heersen, elke dag opnieuw.’’ (naar Bourvil, La 
Tendresse) 
   Dirk Godecharle, met dank voor de inspiratie aan Bénédicte Lemmelijn 
 
Handen vol geluk 
Vaarwel 2016. Niets komt terug van wat het was: het trieste niet, het blije niet. 
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar, de periode dat handen veel ‘om handen’ hebben. 
Een onmetelijke drukte voor tweemaal vijf vingers: schudden, omhelzen, wuiven, wensen, 
toasten. 
Wat zullen onze kostbare handen in 2017 doen? Strelen, troosten, tranen wegvegen, 
schouderklopje geven, juichen, zwaaien, op tafel slaan, van alles uitdelen, de tafel dekken, 
wegen tonen, applaudisseren, creatief in de weer zijn, in het haar zitten…Tot gebed vouwen 
misschien soms even, stil, terwijl een dankwoord opwelt. 
Welkom 2017. Met al wat je brengen zal. Er komt wat komt, zoals altijd: het trieste, het blije. 
 
Enkele tips: 

• Hou elke maand wat geld opzij om jezelf te trakteren op een extraatje. 

• Steek elke dag een herinnering in een pot: een complimentje van een collega of een 
grappige uitspraak van de kinderen. 

• Geef eens iets weg. 

• Vier kleine momenten. 

• Trakteer je zintuigen. Volgens onderzoek kunnen geuren en geluiden voor een groter 
geluksgevoel zorgen. 

• Ga niet halsstarrig op zoek naar geluk, maar focus op schoonheid. 
   Ria Toelen, vrij naar Hilde Van Putten 
 
Lieve lezer 
Op deze dag vol wensen die nu de ronde doen, wil ik ook, lieve lezer, mijn duit in 't zakje 
doen. 
Ik hoop dat je mag leven gezond en eensgezind, en dat je bij dit streven geluk en vreugde 
vindt. 
Ik wens je alle sterkte, geduld en heel veel moed, zo blijft, dat zul je merken, het leven lief en 
goed. 
Ik hoop dat je twaalf maanden lang omringd door vrienden bent, zodat je krijgt wat je 
verlangt: geluk op ieder moment. 



Ik wens je tonnen blijheid zo vol als het maar kan. Die kun je dan verdelen met Jan en 
alleman. 
Ik zou je willen vragen: strooi met een breed gebaar, geluk door alle dagen, dan wordt het 
een heel fijn jaar. 
Gelukkig Nieuwjaar  
   Bart Verheyen 
 
Geef de Liefde door 
In tijd van nacht en duisternis is licht een groot gemis. 
Laat dan kerstmis, het feest van het Licht, de vrijheid terugbrengen op ieders gezicht. 
Ik heb daarom een wens voor iedereen, een nieuw jaar met lieve mensen om je heen. 
Mensen die van je houden om wie je bent, in wie je misschien een stukje van jezelf herkent. 
Laat merken dat je om die mensen geeft, dat je samen met hen iets moois beleeft. 
Laat gelach en vreugde de muziek van je leven worden, en de verbazing over het 
wonderlijke mysterie van het leven jou terug een kind doen worden. 
Voel de warmte die dat alles brengen kan, geniet van de liefde tussen ouders, kinderen, 
vrouw en man. 
En vergeet niet om al de liefde die je hebt gekregen aan iedereen die het nodig heeft door te 
geven. 
  Ward Dillen 
 
Een jaar van hoop en inzet 
Moge 2017 een jaar worden van ... 
en vul dit gewoon voor jezelf in hoe jij graag het nieuwe jaar wil doorbrengen. 
Want, wie ben ik om te bepalen wat jij graag zou hebben? 
Wat ik kan doen is: 
hopen dat ... 
- verdraagzaamheid het haalt op haat 
- een waardig bestaan het haalt op armoede 
- een eerlijke mening het haalt op onderdrukking 
- aanmoediging het haalt op uitsluiting 
- zich geborgen voelen het haalt op eenzaamheid 
 
Wat ik kan doen is: 
samen met al diegenen  
die ook "die hoop werkelijkheid willen laten worden" 
me hiervoor inzetten en er het beste van maken. 
 Jan Van Rompuy 
 
 


