
Kerstmis: de menswording van God 
 
Ook dit jaar zal Kerstmis heel voelbaar en zichtbaar zijn in onze stad. In en buiten onze 
kerken staan weer indrukwekkende en ontroerende kerststallen. Zelfs centraal op de Grote 
Markt, pal voor de Sint Pieterskerk, zorgt ‘Kerstmis in de Stad’ voor een mooie kerststal, nu 
al 60 jaar lang. Overal glinsteren lichtjes, met kerstavond op het Begijnhof zelfs duizenden. 
Dit is een tijd van warmte en menselijke nabijheid, laat het voor ieder van ons ook een tijd 
van bezinning worden. Daarvoor bieden wij u graag, in een verkorte versie, deze mooie tekst 
aan, die geschreven werd door Jaak Janssen, bisschoppelijk vicaris van het bisdom 
Hasselt. 
 
,,Er loopt een rode draad doorheen de hele Schrift. Het is de draad van God die op zoek is 
naar de mens als zijn partner in het verbond. “Geprezen zij de Heer, de God van Israël, 
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt” (Lc 1,68). Dat omzien tekent God ten voeten 
uit… Dat “omzien” van God en dat “afdalen” krijgen in het Nieuwe Testament een 
onvermoede betekenis. God zoekt niet alleen omgang met ons om het leven met ons te 
delen. Hij wil ook één van de onzen worden. Hij wil ons menselijk bestaan zelf delen. ‘Toen 
de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden’ (Gal 4,4).’’ 
 
Het verlangen naar menselijkheid 
In de drukke, gejaagde en hectische wereld van vandaag, waarin mensen naar alle kanten 
geroepen en geduwd worden, met als gevolg de versplintering van het leven en nog meer 
van het hart, ontstaat bij vele mensen een verlangen naar echte menselijkheid. Ze willen als 
mens aan bod komen, menselijke contacten leggen, rustige ontmoetingen meemaken en in 
het dagelijkse leven de nodige rust en vrede vinden.  
Dit verlangen om als mens erkend worden doet heel sterk denken aan wat het Joodse volk 
eeuwenlang heeft beleefd: de grote Messiasverwachting. Het was een wachten op en 
uitkijken naar de God van de geschiedenis die iemand zou sturen: de Messias, de Gezalfde, 
Iemand helemaal doordrongen van God zelf, om het verlangen naar echt (samen) mens-zijn 
gestalte te geven. Blijkbaar leeft dit verlangen vandaag nog in vele mensen en is het alsof 
God het zelf in de mens heeft gelegd… 
 
Een schepping van God zelf: Hij is immers liefde 
Als God mensen met dit verlangen geschapen heeft, zegt dit iets over God. Hij openbaart 
zich immers als Iemand die op zoek is naar mensen en menselijkheid. Hij verlangt naar 
verbondenheid en partnerschap. Of nog: hij zoekt bondgenoten. En hier wordt het mysterie 
van de grote God geraakt. Hij is op een onvoorstelbare wijze liefde. Zoals de vader van 
de verloren zoon staat Hij op de uitkijk en verlangt Hij naar zijn mensen. Hij wil op hen 
toelopen, hen om de hals vliegen om hen te kussen, om hen te geven: nieuwe kleren, 
nieuwe sandalen, nieuwe ringen. Hij wil een groot feest: met hen samen leven en vieren. Hij 
is de grote God die tegen elke mens wil zeggen: “Vandaag moet ik bij u te gast zijn” (Lc 
19,5). Dit is het mysterie dat niet alleen achter de menswording leeft, maar ook in God. 
 
Een afdalende God 
Dat God liefde is, grenzeloos en mateloos, is de motor van de geschiedenis. Want God geeft 
die liefde gestalte door af te dalen. God komt uit de hoge hemel en wil tussen zijn mensen 
komen wonen. Hij deed dit reeds heel vroeg. De eerste keer gebeurde het toen hij zijn kleine 
volk kwam redden uit Egypte (het boek Exodus). Later heeft hij het herhaald o.a. bij de 
bevrijding uit de ballingschap. Het hoogtepunt is geworden: de menswording in Jezus van 
Nazareth. God heeft de hemelen opengebroken en is afgedaald in Jezus Christus. Hij is 
mens geworden. Dat is Gods exodus naar de mensenwereld toe. 
Deze exodus van God is zeer rijk aan betekenis. De grote hemelse God identificeert zich 
plots met een zeer concrete historische mens. Hij krijgt een bepaald menselijk gelaat, wordt 
een kind van een concrete moeder en vraagt aan haar partner Jozef de vader te worden van 



dit kind. God kiest met zijn mateloze liefde de weg te gaan van een historisch mens: een 
man met zand in zijn haren en sandalen aan zijn voeten. 
En God doet dit omdat hij één groot verlangen heeft: met de mens(en) samen te zijn. 
Blijkbaar kan hij maar God zijn als hij God-met-ons (Immanuël) kan zijn. Hij “kan niet” 
zonder mensen: hij is immers liefde. Hij daalt af om tegen ieder te zeggen: “Ik wil altijd bij je 
zijn en alles wat van mij is, is ook van jou. Wees broer of zus van elkaar” (cf. Lc 15,31-32). 
Deze liefde is puur gratis en gratuit. Ze is door geen enkel ‘belang’ te verklaren.  
 
Ja, verschenen is Gods menslievendheid 
Wie denkt over de liefde of wie liefheeft, komt al vlug belangrijke woorden tegen: 
aanwezigheid en nabijheid, spreken, zich geven, dienen, offeren, iemand worden… God 
heeft eigenlijk niet anders gedaan. Ook hij heeft zijn liefde gestalte gegeven.  
Hij heeft zijn volk en de wereld een kind gegeven: Jezus van Nazareth. En daarmee begon 
een geweldig communicatieproces, een open-baring. God bood zijn mateloze liefde aan, zijn 
Zoon. Hij hoopte dat ze Jezus zouden ontvangen en aanvaarden. Maria en Jozef wikkelden 
hem in doeken. Maar onmiddellijk werd duidelijk: niet iedereen wilde hem ontvangen. God 
moest zich een plaats zoeken. De eenvoudige herders werden symbolen van de 
aanvaarding, de kribbe van de weigering. Maar God bleef zijn intense liefde aanbieden. Ze 
ging niet alleen tot in de kribbe, maar ook tot op het kruis. Zo werd en wordt iets anders 
duidelijk: de macht en de onmacht van Gods liefde, overgeleverd aan de vrijheid van ons, 
zijn mensen.  
 
Wie echt kan ontvangen, kan ook geven 
Het mysterie van Gods menswording is groot. Het betreft eerst en vooral Jezus zelf. De 
evangelisten Matteüs en Lucas doen er alles aan om het geheim van Jezus in alle diepte en 
breedte weer te geven. Hij staat midden in de mensheid, zijn moeder is gekend… en toch 
heeft hij elders zijn oorsprong. Hij staat ook midden in de wereld van God.  
Maar dit geheim zegt ook iets over de mens. Hoezeer hij ook aardse wortels heeft en 
getekend is door het stof van de aarde, toch is hij geroepen om kind van God te worden, om 
Gods levensadem en levensgeest te ontvangen en om door Jezus meegenomen te worden 
naar zijn Vader. “Daarom is de Verlosser de zoon van een mens geworden, opdat wij zonen 
van God konden worden”, schreef paus Leo de Grote.  
De menswording van God stelt een vraag aan ieder van ons: “Mens, wil je dit geschenk, 
Jezus zelf, ontvangen?” Want het is duidelijk dat God zijn Zoon aanbiedt en dat de mens 
voor de keuze staat dit geschenk te ontvangen. Maar is het ook evident dit geschenk echt 
en in zijn volle draagwijdte te ontvangen? De vraag aan elke christen is: “U hebt Jezus 
gekregen. Kunt u ook Jezus voortbrengen? Kunt u hem verkondigen en open-baren?” 
Deze vraag doet nadenken over de ontvangst van Gods Zoon en zijn boodschap: worden zij 
werkelijk ontvangen? Wie echt kan ontvangen, kan ook geven. Kerstmis confronteert de 
christen met de spiritualiteit van het ontvangen en geven en plaatst hem “face-à-face” in een 
wederzijdse relatie voor God: “Wil je mijn Zoon echt ontvangen? Wil je je echt aan en voor 
hem geven?” 
Op maandag 16 januari 2017 leidt vicaris Jaak Janssen in Turnhout een 
vormingsavond in rond het thema ‘De essentie van barmhartigheid: een bijbelse 
lezing’, mede als terugblik op het jaar van de barmhartigheid. Met deze avond begint 
de lezingenreeks ‘Christen zijn in de 21ste eeuw’, georganiseerd door het 
Vormingscentrum HIVSET en onze Pastorale Eenheid Clara van Assisi. De lezingen 
gaan door in de grote aula van het HIVSET, Herentalsstraat 70. In de loop van 2017 
vindt u op deze pagina’s alle info over die lezingen. 
 


